
UITNODIGING VOOR DE KORCZAK STUDIE-EN ONTMOETINGSDAG  
 
De Janusz Korczak Stichting organiseert op 18 april 2009 haar jaarlijkse studie/ 

ontmoetingsdag voor donateurs en overige belangstellenden die zal plaatsvinden in de 

Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. 

 

 

Thema:  “Het recht van kinderen op ruimte” 

 
Vier thema’s komen via workshops aan de orde. 

  

* Hoe geven we kinderen een goede speel-en woonomgeving? 

* Opvoeden met respect voor de ruimte voor jou en die van je kind/leerling  

* Socratische gesprekvorming rond ‘geven en nemen van ruimte’ 

* Wat betekent contact met de levende natuur voor de ontwikkeling 

    van kinderen? 

   
De dag zal geopend worden door de heer Arie de Bruin,  
 

Thema van de Inleiding: “Je bent hier niet in het bos!” 

 

Elk organisme kan zich uitsluitend ontwikkelen in “ruimte”: fysieke en  psychische ruimte. 

Volgens Korczak is de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen afhankelijk van 

die vrijheid en ruimte. In deze inleiding neemt Arie de Bruin u mee in de gedachtenwereld 

van Korczak; hij laat u zien dat wij nog heel wat zullen moeten veranderen in onze wereld om 

recht te doen aan de wezenlijke behoeften van kinderen. 

Arie de Bruin is bestuurslid van de Korczak Stichting; voorts is hij voorzitter van het College van 

bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam, een grote stichting voor christelijk primair onderwijs. 

Plaats: Andreas Schelfhoutstraat 48 te Amsterdam  

Kosten: 35 euro (incl.programma, lunch, dranken)  

Donateurs: 25 euro 

Studenten   5 euro korting 

 

 

U kunt zich aanmelden door het bedrag over te maken op giro 4416712 tnv. Janusz Korczak 

Stichting te Amsterdam, ovv Korczakdag 2009. Tevens verzoeken we u de aanmeldingskaart 

in te sturen. U kunt gebruikmaken van de retourenvelop. Deze kunt u tevens gebruiken om de 

enquete aan terug te sturen. U kunt zich ook aanmelden via info@korczak.nl  of via 020-

6447018. 

 

 

 

 

 

 

 



Korte omschrijving van de vier workshops. 

 

Opvoeden met respect voor de ruimte van jezelf en je kind  door Charlotte 

Visch 

 

Respect voor de ander begint naar mijn idee met respect voor jezelf,  

maar hoe doe je dat… zelfrespect hebben? En waar en wanneer verandert 

zelfrespect in egoïsme?  

Hoe serieus neem je de eigen leefwereld van je kind?  

Waar eindigt jouw ruimte en begint die van het kind?  

Mag jouw kind z’n eigen kamer inrichten en die laten verslonzen tot de 

stofwolken onder de deur doorkomen? Of vind je dat deze privé plek toch onder 

jouw ruimte (beheer) valt?  

Hoe ziet zelfrespect en ruimte voor je kind er in het dagelijks leven uit 

In deze workshop word je uitgenodigd om op zoek te gaan naar respect-voor- 

jezelf met in achtneming van de ruimte van anderen. En dan met name de 

letterlijke en figuurlijke ruimte van kinderen.  

Charlotte Visch is de grondlegster van de Integratieve Kindertherapie en heeft 

een eigen praktijk ‘Child Consult’ in Amsterdam  
      
 

Ruimte geven, ruimte nemen door Jan van der Born 
 
Kinderen hebben recht op ruimte, maar wat bedoelen we daarmee: ruimte om 

adem te halen, ruimte om te spelen, ruimte om je te ontplooien, ruimte om je te 

uiten, ruimte om alleen te zijn? Wat houdt dat begrip ruimte nu eigenlijk in? In 

deze workshop willen we dat aan de hand van onze eigen ervaringen 

onderzoeken. Als we bij ons zelf herkennen wat het inhoudt om ruimte te geven 

of te nemen dan kunnen we ons ook beter een voorstelling maken van wat het 

voor kinderen betekent om wel of geen ruimte te krijgen. Was het Korczak zelf 

niet die zei dat kinderen net als volwassenen mensen zijn. Na onze eigen 

ervaringen geïnventariseerd te hebben zullen we deze in een Socratisch gesprek 

verder onderzoeken. In een dergelijk gesprek speelt het geven van ruimte een 

belangrijke rol. We hebben dan meer inzicht in hoe we onze kinderen de ruimte 

kunnen geven, die ze nodig hebben.  

Jan van der Born is docent aan de faculteit Social Studies van de Hogeschool 

InHolland 

 

Speelruimte voor de jeugd  door Jaap Bros,  

 

Wat en hoe spelen kinderen buiten met voorbeelden van formele, informele, 

natuurlijke en avontuurlijke speelplekken. In verschillende groepjes gaan we aan 

de slag om speelplekken in te richten.  



 Jaap Bros is verbonden aan de Stichting Speelruimte te Amersfoort  

 

De betekenis van de natuur voor kinderen , door  Ronald van Zon  

 

"Onderzoek toont aan dat natuur een grote bijdrage levert aan een goede 

ontwikkeling van kinderen. Een groene omgeving is voor kinderen uitnodigend 

om te gaan spelen en sporten. Die beweging draagt weer bij aan een goede 

ontwikkeling van de fysieke gesteldheid." 

Tijdens de workshop en wandeling zullen praktische handvatten aangereikt 

worden 

hoe natuur en jeugd bijeen te brengen" 

 Ronald van Zon is zelfstandig adviseur op het gebied van Jeugd en Natuur en 

Groen en Gezondheid. Hij werkt momenteel aan een opdracht van het Ministerie 

van LNV aan deze thema´s. 

  

Een speelse afsluiting door Marijke Sluijter 

 

Marijke Sluijter laat foto’s zien uit Eva-Lanxmeer, een ecowijk in Culemborg 

waar heel veel  ruimte voor spelende kinderen is gecreëerd. Naast privé en 

openbaar gebied is er  ‘mandelige’ ruimte, een tussenvorm waar bewoners 

gezamenlijk eigenaar zijn. Auto’s staan op vier punten in de wijk waardoor 

kinderen er veilig buiten kunnen spelen. Kenmerkend voor deze woonwijk zijn 

de waterspeelplaatsen, van klein, tot groot(s). 

We sluiten in vrolijke harmonie af met een natuurconcert, door ons allen 

voortgebracht op natuurinstrumenten.  

Neem je vogelfluitje, klankhout of tokkelkalebas mee! 

Dirigent en oproerkraaier van dit spektakel is Marijke Sluijter.   

Marijke Sluijter is hoofdredacteur van het tijdschrift  Educare, (www.educare.nl)  

en initiatiefneemster van de website www.opgroeieninverbondenheid. nl. 
  

Programma. 

 

09.30 – 10.00 uur:  ontvangst en inschrijving voor workshops 

 

10.00 uur:    Opening door de dagvoorzitter Lodewijk Galenkamp 

              

             10.10 uur:  Inleiding door Arie de Bruin: Je bent hier niet in het bos 

 

             10.45 uur:   1
e
 ronde workshops 

 

             12.30 uur:   pauze met lunch 

 

             13.30 uur:   2
e
 ronde workshops. 



 

             15.30 uur:   Een speelse afsluiting o.l.v. Marijke Sluijter 

 

             16.00 uur:   Slotwoord door de voorzitter Janusz Korczak Stichting,  

                                Theo Cappon met aansluitend een informeel samenzijn met  

                                 een drankje en een hapje. 

 

 

Verder is er een uitgebreide literatuurtafel aanwezig waar boeken van en over 

Korczak ingekeken en aanschaft kunnen worden. 

 

              

 

 

     *** 

 

 

 

 

“Het recht van kinderen op ruimte” 

Je mag niet schreeuwen op de binnenplaats, want dat stoort de buren. Maar zij kunnen er toch niets 

aan doen dat elke vierkante meter grond in de stad zo duur is? “Je bent hier niet in het bos”, is een 

cynische opmerking, een kwelling voor het kind, omdat het niet daar kan zijn waar het hoort. Laat 

kinderen rond rennen in de wei en je zult geen geschreeuw horen maar het lieflijke gekwetter van 

menselijke vogeltjes. 

Zo niet alle kinderen, dan toch de meeste, houden van beweging en drukte. Hun lichamelijke en 

geestelijke gezondheid is afhankelijk van de vrijheid om te rennen en te schreeuwen. En jij moet, 

terwijl je dat weet, ze er steeds weer aan herinneren: “Zit rustig en wees stil”. 

    (UIT: J. Korczak, Hoe houd je van een kind, Het internaat ) 
   

  

 

 

 

 

 


